Een ademteug

Als in een adem teug
Ruik ik je naar binnen.

Weldadig en oerschoon.

Vanwaar ik je ken?
Liefhebber van herfst,
Tikkende regen en vale
ziltzwijgende Sfinx.

Je woorden als hiéroglief,
op mijn hart gegriefd

en gebonden daarmee.
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