
Dagelijks brood
Dagelijks Brood

 

Gemaakt en gegist ben ik,

gebakken en geboren.

van Mij is al snel gegeten,

al voor ik de oven verliet.

 

Stuk voor stuk is Mij

ontnomen, soms uit gemeende liefde,

ook soms juist niet.

Kleiner gemaakt ben Ik,

door geesten, heksen, slangen,

bezoekingen en alle andere dieren;

dieren zonder binding:

Wilde dieren; op hun beurt

ook eerder wild en los gemaakt;

op zoek en smachtend naar liefde.

 

Het heeft Mij al ontnomen,

Buiten Mij is deze Hydra (ik)

geboren en verder gevoed.

Als gist in ijle tussenruimte

Heb ik Mij verstopt.

https://www.jung-coach.com/dagelijks-brood/


 

In mijn ijle, nachtelijke ruimte

beschouw ik mijn Geliefde,

die is overgebleven en

ook haar ontboren complement.

Ik verlaag me aan alle twee,

houdt mijn handen op,

Bedelend om een stukje brood,

Kleine kruimels eerst voeden mij;

 

Wat er ook gebeurt,

Geef mij deze kruimels dagelijks,

Zodat Jouw brood langzaam

Teruggist en -groeit, in deze wereld

en in deze “oven” wordt

gegaard en gebakken.

Ieder stukje te verteren,

terug te brengen tot 1 binnen.

Wat is goede voeding?
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