Donker Licht

Diep donker duister,
chaos en donker wanorde.
Los, niet meer verbonden.

Zwarte wolk, Browns’ beweging.

Het is wie of wat ik ben.

Getergde verlatenheid zonder Jou.

Alles zinloos verlooren en ontword.

Ik bezie mijn ‘leven’,
doorheen gloeit iets onvermoeibaar,
onvermoed onvermoedbaar,

een levend levensglans.

Onder ieder steen, dat licht,
ook onvermoed in mij,
erin, doorheen,

hebt moed, houdt moed!
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Meer info


https://www.jung-coach.com/donker-licht/
http://www.thetroupe.nl/judaspassion/userfiles/files/Het%20evangelie%20van%20Judas.pdf
http://www.riemerroukema.nl/downloads/RiemerRoukema-0205.pdf

