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Altijd te kort ben je daar,

als een flits, onverwacht.

Telkens toch blijf ik achter,

onredderd zonder Jou.

 

Ik leef van deze flitsen,

ertussen er overheen,

smachtend naar Jou.

 

Geen aardse liefde,

hier tegen bestand.

Het is niet eerlijk,

naar ieder om mij,

maar wat te doen?

 

Het zet referentie

in een heel leven,

vergeef me Mij!
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