
Geliefde
Geliefde,

Jij bent er niet,
als ik rustloos zoek
S’nachts ben je er,
overdag verloren.

Kom bij me s’nachts
Omhels me teder
in mijn slappigte,
Jij bent mijn alles.

Kom liefste, kom
Ik verlang je,
Je liefde duidlijk,
Ik verlang je,
Als ademtocht,
Als hart,
Als liefde.

Zonder JOU koud,
Zonder JOU leeg,
Zonder JOU niets,
Kom liefste, kom
Ik verlang JE,
heb je verlangt,
van lang geleden.
JIJ meer IK,
Ik meer Jij,
dan ik of jij
alleen.
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