
Genoeg
Genoeg.

Genoeg is genoeg.
Het is gedaan met cappuccino?s,
liflafjes, radio of TV.
Het is rauw vlees dat ik zoek,
gewoon het echte werk.
Niet die eikeltjes koffie,
niet de foto ergens van,
maar de echte echtheid.
Mijn aandacht naar het hart
en verder, gewoon wachten.
Er is niets dat hoeft,
er is niets dat moet,
ook dat wachten niet.
Duizenden klanken komen,
als vanzelf, naar mij toe,
kan ik nog gefluister horen?
Het is niet zomaar niks,
stil te vallen om te horen.
Het is genoeg geweest,
het zal genoeg zijn en
daarmee genoeglijk.
Genoeg is genoeg.

https://www.jung-coach.com/genoeg/

