
Gij
Gij

 

Ik laat mij zien in Jouw ogen en

laat mij kennen voor mijn inperfecties.

Niet ik maar Gij bent het die ik zoek.

Mijn lijden meer gelijk aan het Jouwe,

Jouw lijden meer het mijne,

als Je wilt aan Jouw eens gelijk.

 

Niet ik maar Gij bent het,

waar mijn hart van overloopt.

Zie mijn tekorte onvermogens.

Leer mij mijn afstand kennen,

zodat ik mag naderen.

 

Niet mijn wil maar de Jouwe.

Dat ik mij mij mag overgeven,

zodat ik Je meer mag naderen…
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