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Omgeven door zwarte duisternis, chaos,

wanorde, herinner ik mij Jou,

als kleine licht gestalte (Homunculus).

 

Jij bent het uit licht,

zo ik ook licht uit Licht.

Jij bent over wie staat geschreven;

de duisternis heeft omvat,

maar niet be-grepen,

je bent en gebleven.

 

Door mijn duisternis heen,

wijd ik mij aan deze vlam;

allerkostbaarste kleinood,

bid haar meer te gelijken.

 

Mijn licht het Jouwe,

Jouw licht het Uwe.

Verlicht mijn nachten,

verlicht mijn nacht,

verlicht mijn dag!!

https://www.jung-coach.com/herinner-mij/


 

Je bent en bent gebleven,

leer mij ook te blijven,

dicht, dicht bij Jou,

in mijn dag en nacht,

in licht en duisternis.
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Rumi dl2 blz 213; motten in de kaarsvlam


