Paling

Ik gedraag mij als de eerste de beste Zuiderzeepaling.
Knijp je hier of daar dan glibber ik glimlachend weg.
Met bewondering beschouw ik Moesa en zijn slang:

Moesa week niet onder Farao’s gifslangen.

Al die kennis van deze paling boer, het is niets;
Ik vreet alleen anders’ hoofd uit en vang ze.
Er is wel een antwoord in dit knijp fuik;

kennis om mijn eigen hoofd uit te knijpen.

Moesa liet zich bijten en was immuun geworden,
Er zit gif in mij in deze stijve ruimten, deze stok.

Ik besluit en laat mij slaan of bijten, raak, dit is kennis.

Deze overgave is van binnen, diep in mij.
Andere slimme paling verkopers zullen mij niet merken,
het oppervlak verblijft als een onbewogen stok,
Wanneer men gif spuit verheug ik mij om deze kans;
Het is niet dat het mij niet raakt,
maar ik heb mij al vele malen laten bijten.

deze keer ook nog graag, zodat ik mag kennen.


https://www.jung-coach.com/paling/

In een slangenkuil is het wijs een paling te zijn.

Ik besluit zelf niet meer om mij heen te bijten,

en eerst maar eens mijn eigen aas op te eten.
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