Troebel

Het herfst in mijn lente,
lucht troebel onder zon,
het hart nog bezwart,

binnen st il wachtende.

Het wintert in mijn zomer,
klamst kou omwringt mij,
het hart weet meer,

buiten immerst onrust.

Mijn staar is troebel,
geen schoon bevalt mij
en stalt mij mij zwaar,

het hart klaarst zich.

Schittert omzelve schoon,
immer nog mooierst...St sst!

20150818


https://www.jung-coach.com/troebel/

