Verlaten

Vanochtend:

Je loopt de deur uit, met al je zorgen.
In al je drukte vergeet je mij.

Diep, diep, raakt dat oud zeer;

Niet mee te tellen, er niet toe doen.

Verleden:

Mijn hart brult kinderlijk onrecht,

Zo diep, ver weg te worden vergeten
Ben ik niet belangrijk in deze wereld?

Tel ik niet voor jou mijn liefste?

Nu:
Heb Ik je verlaten ooit,
of jij Mij?

Vergeef me mijn onbenul!!
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