Vreemde krijgdienst.

Ik heb mij verhuurt
aan vreemde landen,
alsom veel te zien en

daarmee te zijn.

Met al die heb ik gevochten,,
zo ver en diep als mogelijk,
gewoon om kracht te meten,

daarmee te oefenen.

Niets is daarvan over,
alle soldij verbrast,
veel gesleten en ontmoet,

waarom toch zo ver?

Ik heb gemerkt hoe krachtig
dat verweg en dood is,
die boogspanning is extreem,

daarmee ook het levens talent.

Nu in rust en pensionado,
wanneer niets meer hoeft en
ook te worden verslagen.

Nu ben ik zelf verslagen,
daarmee ridderschap geslagen,
en heb eindelijk begrepen.

Het gevecht is binnen,

mijn vijand ben ik zelf,

niet al die anderen

en vreemde volken.

Mijn reis gaat door,

in vreemd land daarbinnen,
vreemde kostgangers,
allemaal met vader, opa,

en oma, moeder en kinderen.

Geen gevecht meer,
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wederom te groeten.

ik ben uit/in jullie en

nooit meer vreemd.



