Wees uZelf

“Wees uZelf”, zei ik tot haar;
Maar zij kon niet, zij was niemand.

Zij was al het andere en zelden zichzelf.
Zij is en was een trouwe dochter en moeder;
Onvindbaar achter alle vele rollen.
Zoekende buiten, dat wat is binnen.
Haar liefde is één grote vraag;

Die geliefde, die kostbare ,niet gekende:
Wie Mij kent mag Mij verkeren,

Wie Mij kent, kent daarmee iedereen;
Aan zichZelve binnen,

Vol gewassen en schoon.

Als je overal hebt gezocht en niet gevonden;
Zoek dan verder, dichterbij, nog dichterbij.
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