Zwanger,

Vanaf mijn eerste moment
ben ik zwanger ontboren.
Als een aanstaande ouder nu,

weet ik dat het onvermijdelijk is.

Ze of Hij komt,
zacht betast ik mijn lijf,
wachtende op dat zoekende pinkje,
een teken van leven;

een kusje, terug.

Ik heb er vele gehad
en ben veel zwanger,

nog steeds, daalt ‘het’ in.

Er komt die rust over me;
als een aanstaande moeder,
alles is goed en klopt.
Ach, hart van m'n hartje;

Je bent welkom, hier.


https://www.jung-coach.com/zwanger/

Rumi, Masnevi DI2, blz 97: De dagen zijn niet in staat iets anders te baren dan dat, waarvan ze s’'nachts

Zwanger waren



